Liturgische schikking 4e Advent, 21 december 2025 Winschoten
maakt door Janny Geertsema-Kieft

‘... verscheen hem in een droom een engel van de Heer ... Wees niet bang je
vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de
heilige Geest.’

Mattheus 1:18-25

Wat zal Jozef verrast zijn door de boodschap van de engel! Zijn vrouw was
uitgekozen. Hun zoon zou de langverwachte Immanuel worden.

Houden wij in ons eigen leven rekening met onverwachte scenario’s? Laat je,
net als Jozef, verrassen door het werk van de Geest.

Op de boomstammetjes en in de flesjes staan nu lichtroze en witte materialen.
Vier kaarsen branden. De engelen zijn dragers van de goede boodschap: het
Kind is onderweg.

Van paars naar roze,
van stilte naar vreugde.
De verwachting rijpt:
het Kind komt, het Licht breekt door.
Engelen fluisteren, voorzegt, belooft,
een goede boodschap voor ons allemaal.



